
Jij mag Naam hebben 
 

Onder dit motto kreeg onze kerk op Open Monumentendag, 12 september 2009, 
na 310 jaar, een naam. Deze naam, die door de gemeenteleden was gekozen,  
werd voor derden en de pers tot op het laatst strikt geheim gehouden. 
 
Bij de start van de festiviteiten deed Dick Brekveld de volgende oproep: 

 

Het is vandaag zaterdag 12 september 2009, 
Open Monumentendag, en u bent gekomen naar deze 
kerk, naar dit huis van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Zaandam. 
Als voorzitter van de kerkenraad doet het mij veel 
plezier u hier van harte welkom te mogen heten. 
Dit gebouw, dat staat in het centrum van Zaandam,  
kent een lange historie, want in november van dit 
jaar is het 310 jaar geleden dat deze kerk werd 
opgeleverd. 
Je zou dus denken dat elke Zaankanter dit gebouw 
wel zou moeten kennen, maar, u voelt het al,  
dat kan stukken beter!!! 
En dat gaf ons als kerkbestuur te denken.  
Want, we hebben een fraai, historisch pand en om u 
daarvan een beeld te geven: deze kerk is ontworpen 
in de tijd dat Tsaar Peter de Grote in Zaandam was 
om het vak van scheepsbouwer te leren en in 
Rusland in de praktijk te brengen. 

 

Een historisch gebouw dus, met een fraai interieur (dat zult u moeten toegeven), dat 
verdient prominent op de kaart te staan in Zaandam. 
Maar hoe doe je dat, je kerk op de kaart zetten? 
Hoe geef je zo’n monumentaal pand meer naamsbekendheid? 
Nou, u snapt het al, naamsbekendheid vraagt om een naam en die was er niet. 
Aan de buitenkant kon je niet zien wie er binnen woonden.  
En daar gaan we dus vandaag, na 310 jaar, iets aan doen. De Lutherse kerk in 
Zaandam krijgt een naam en dat belooft wat voor de toekomst!  
 

Over toekomst gesproken: het is nu 5-voor-12 en dat betekent meestal dat er nog 
maar 5 minuten te gaan is, dat het de hoogste tijd is en dat het bijna voorbij is.  
Maar 5-voor-12 betekent voor ons vandaag, dat het nog maar 5 minuten duurt 
voordat een nieuwe toekomst gaat beginnen, een toekomst die naam mag hebben.   
Ik mag u daarom uitnodigen deze historische gebeurtenis mee te beleven en mij te 
volgen naar het kerkplein, waar wethouder Linnekamp de naam zal onthullen, 
waarna ds. Ilona Fritz het gebouw onder haar nieuwe naam zal inwijden en waar tot 
slot onze eigen voorganger, ds. Karen Hagg, naar de legende van Maarten een 
appelboompje zal planten.  
Dat alles met het oog op de toekomst want het is nu 5-voor-12!!! Gaat u mee???!!! 
 


